Het is lente, yihaaaaa! Wat wordt de natuur weer mooi, de
dieren weer dartel en de mens weer blij! Durf jij ook de
lente in te springen? We gaan symbolische zaadjes planten
en deze uiteraard ook water en voeding geven.

De dag wordt gestart met Yin Yoga plus Face Yoga, dat
wordt lachen... Uiteraard komen we op een creatieve
manier tot je eerste ademintentie waarna het ademen volgt.

De vega-lunch is verzorgd en de middag vullen we met
andersoortige voeding, hamelijk de voeding van de zaadjes
die je hebt geplant. Zodat je vol goede moed, dartelend als
de lammetjes in de wei, ook in het dagelijks leven volop
kan genieten van de lenteperiode en alle mogelijkheden die
daarin besloten liggen.

Praktische info:

Datum: zondag 7 april 2024, 10.30 tot circa 17 uur

Locatie: Center for Being, Kadoelenweg 217B, A’'dam-Noord

Tarieven: particulier € 230, zakelijk met factuur € 280, beide
tarieven zijn incl. BTW, lunch, overige versnaperingen

Mee te nemen:  waterflesje, notitieboekje en pen, yogamatje, sokken

Aanmelding via: mail: info@centerforbeing.com / app: 06-48526005

Tot gauw voor een mooie sprong! José-Marie

Center for Being

a, matter of body wisdom




	Page 1

