Waar je ook bent in je leven, ergens van binnen weet je: de natuur is
prachtig en ik ben daar onderdeel van. Kom dat oer-weten weer voeden!
Kom het voelen in de stilte van de ochtend, tijdens de warmte van de dag
en wanneer we samen zitten rond het vuur. Verbind je opnieuw met je
lichaam, met de aarde en met de wereld om je heen door te bewegen, je
adem te laten stromen, een te zijn met de natuur, kruiden te ruiken, planten
te proeven...

We nodigen je van harte uit op een buitengewone plek in Nederland. Je
neemt zelf je tentje mee of slaapt in de centrale ruimte. We spelen en leren
en koken samen, gewoon buiten op vuur. Ervaar met ons deze heerlijke
zomerdagen en voel dat je leeft!

Woanneer:
Waar:
Verblijf:

Tarief:
Groep:
Aanmelding:

Daar sta je, met de zon in je haar,
de storm in je ogen, je blote voeten op de grond

Donderdag 4 juli 17:00 t/m zaterdag 6 juli 17:00

Wenum Wiesel (vlakbij Apeldoorn)

Op basis van overnachting in eigen tent, incl. alle maaltijden; de locatie
biedt een verwarmde buitendouche en zwemvijver
Particulier € 630,00 / Zakelijk met factuur € 762,50
6-10 deelnemers

Graag véoér 22 mei via www.centerforbeing.com of via
de QR-code van The Nature Connection

Dit retreat wordt met veel plezier gegeven door:

José-Marie Veenhof - Center for Being

Anke Wijnja - The Nature Connection

We zien je graag!



